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Nieuw leven

Ze is nog zo jong... dat kleine meisje van mij.
Maar voor haar is een deel van het kindzijn voorbij.

Straks wordt ze zelf mama

en ben ik het,

die weer wat hoger op onze levensboom sta.
Een nieuwe generatie erbij.

Dat stemt me vredig, met dat lot van mij.

Wat een indruk het maakt.. hoe het je hart raakt,
besefte ik niet zo,
Voordat ik mee mocht voor een echo.

Miljarden zijn ons voorgegaan,
maar toch.. wat een wonder,
'T is al een echt mensje,

met alles erop en eraan.
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In die donkere kamer, heb ik stiekem een traantje weggepinkt,
Daar op dat scherm.... mijn eerste kleinkind.

Bij het zien van dat prille leventje,

kun je alleen maar verwonderd zijn.

Het maakt je stil.. en klein.

bijna 28 weken geeft de kalender nu aan.
Nog maar 12 weken te gaan.

We zijn in blijde verwachting,
Dat gevoel.. wat alles overwint,
van hun kindje en mijn eerste kleinkind.

Ze blijft altijd mijn kleine meisje.. die dochter van mij,
maar een deel van haar kindzijn.. is voorgoed voorbij.

Xxx Jouw Smoets
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