
Boeddha

Geschreven door moetly
zondag 26 juli 2009 21:22

Eigenlijk helemaal niks bijzonders te melden.

Ik heb vakantie en het is slecht weer hier. We gaan dit jaar nergens heen want dat zit er
gewoon ff niet in deze keer. Ik probeer me dus te vermaken met van alles en nog wat. Ja,
poetsen en stoffen en soms nog eens een doos opruimen en uitzoeken want dat is ook nog
steeds niet helemaal klaar. Het is ook best moeilijk om dingen weg te gooien, ook al heb je ze
jarenniet gezien of gebruikt, vind ik.

  

De schilder spullen ook weer tevoorschijn gehaald. De blokken waren nat geworden dus die
kan ik weg flikkeren want de schimmel staat er op. Wel nog een goed blok gevonden en daar
ben ik dan maar op begonnen, even kijken of ik het nog kan.
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