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Zondag avond kwam ze gezellig even naar me toe. Anderhalf uur rijden om eventjes naar je
moeder te gaan is LIEF! Dat is ze ook!!!

Jammer dat het geen lekker weer was zodat we ergens naar toe konden maar we hebben ons
evengoed wel vermaakt. Lekker keutelen, lachen en kletsen,... vooral dat laatste, want ze kan
er wat van hoor. 

Dat mis ik dus ook, het gewoon lekker babbelen over van alles en nog wat....belangrijk en
onbelangrijk...

Ze had gelijk maar even de schaar EN de verf meegenomen want,...alleen als je er zin in hebt
hoor ma .... jaja.... tuurlijk....
Dus ook maar haar haar gedaan,... Was het toch bijna mis gegaan

  

Zoals ik altijd doe had ik, over de blondeer creme, huishoud folie gedaan... dan werkt het wat
sneller en haar haar pakt moelijk dus... Op een gegeven moment zegt dochter lief... Mam....'t
wordt een beetje warm hoor...
OEPS!!! Ik razendsnel, zonder zichtbare paniek natuurlijk, de folie eraf en... ojeej... er kwam
gewoon rook vanaf... gelijk onder de kraan en spoelen.... Was mooi op tijd... gelukkig.

Het eind resultaat is ook mooi geworden...
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Gister middag is ze vertrokken samen met de Chunk, weer terug naar haar mannetje en eigen
huisje en laat ze een leegte achter. 
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