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Ja, daar zit je dan als ras echte ''Aidammer", "Jas" en  "Waterlander" tussen de Brabanders.
Wat doe je eraan? Niks helemaal  niks,... Je doet gewoon mee, op jouw manier dan.

De carnaval   is hier in aantocht en het is net als bij ons ''op't durp", de  kermis, alleen dan
zonder draaimolen maar met een optocht.

Veel meer verschil is er niet, of heb ik, nog, niet kunnen ontdekken.  Iedereen is al weken van te
voren bezig met een praalwagen te maken. Die moet  dan weer voldoen aan een bepaald
moto,... ik heb me rot gezocht wat het moto van  dit jaar is voor  potteschijterland' (=
Geertruidenberg) maar ik heb het  gevonden.... ''Vinde dè wè"  (vertaling; vind de  weg, ueue
h correctie
, vind je het leuk... pffff  de meningen  hier zijn verdeeld,...what ever...
)

Voor de rest wordt er veel gezopen en gehost, is iedereen 4 dagen vrij, zijn  alle winkels dicht
en alle kroegen open, men gaat verkleed en haast iedereen is  ladderzat. Ook heeft elke plaats
in Brabant eventjes een andere naam.

Geertruidenberg = Potteschijtersland, Made = de May, Raamsdonksveer = 
Faantelaand,Raamsdonk =D'n Haaikaant, Oosterhout = Kaaiendonk en ga zo maar even  door.

Als je het echt leuk vind om te weten dan heb je hier een link: Lijst van alternatieve
plaatsnamen tijdens  carnaval.
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