Wie ben ik?
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Ik ben Judith...

Ik ben geboren op 14 september 1961 in Edam en ik heb daar gewoond tot mijn 10e levensjaar.

Toen zijn we verhuisd naar Volendam. Twee kilometer verderop maar een wereld van verschil.

Daar heb ik ruim 30 jaar gewoond. |k ben daar getrouwd en ik ben moeder geworden van Jan
en Suzanna.

In 1999 ben ik, samen met mijn dochter, terug gegaan naar Edam, mijn zoon bleef in Volendam
wonen bij zijn vader. Inmiddels woont zoonlief op de dijk in Volendam en mijn dochter, met haar
man, in Purmerend.

Toen mijn dochter getrouwd was , heb ik de stap genomen om naar Brabant te verhuizen en
een nieuw leven te beginnen.




