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Opnieuw beginnen,... of verder gaan?

Sinds een week is mijn hoofd een puinhoop, denken, denken en nog eens denken…

Er gaat zoveel doorheen nu deze week, dat kan je je niet voorstellen,…Doe ik er goed aan om
het te doen? Kan ik het anders doen? Is dit wat ik wil?... mens, ik wor niet goed van mezelf.

Wat is er dan aan de hand?

Nou , dat is het volgende;....

Ik heb gesolliciteerd bij een andere werkgever en,… ik ben aangenomen!!!

LEUK!!! Ja,… leuk,… maar nu? Want nu begint het dus pas echt.
  

Ik kan, als het goed is, per 1 februari 2008 beginnen,… ja, geweldig toch zou je zeggen?

Ja, het is ook geweldig en ik vind het ook geweldig, denk ik,… maar het houdt wel in dat ik dus
moet….. verhuizen. Op zich ook niet echt om over te struikelen natuurlijk….(op de rotzooi na
dan hahaha) Wat mij dus zo bezig houd is,… ik verhuis niet alleen naar een andere baan maar
ik verhuis ook naar een andere provincie…naar een andere stad,… een ander huis,… een
ander leven.

WÉÉR opnieuw beginnen dus!!!
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