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Vandaag begonnen met de voorbereiding van het Indonesisch etentje.......Want ja, als je wat
beloofd  dan moet je het ook nakomen.

Het heeft ff geduurd (een jaar of 2) maar zaterdag is het dan eindelijk zover.

Na school, vlees gehaald en naar de toko geweest voor de laatste ingrediënten en een
spekkoek, want die ga ik echt niet zelf maken.
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