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Ik snap nog steeds niet helemaal hoe dit nou werkt...Probeer wel steeds iets maar echt lukken
wil het nog niet... Tenmiste.... niet zoals IK het wil...hm.
Maar goed, het is dus vandaag alweer woensdag en de kermis is alweer twee dagen voorbij.
Het was erg gezellig en ontzettend druk... Vrijdag was er op de dijk haast geen doorkomen aan.
In mijn bedje kon ik de liedjes echt woordelijk horen... dus heb ik zondagavond maar
meegezongen tot ik in slaap viel...
Ik denk dat de wind deze kant op stond want was echt niet normaal...(maar wel gezellig)
Maandag ben ik nog ff met Su de kramen doorgelopen en ff de markt over, toen nog ff in de Pa
ssage
gewacht op Jan, want die had ik de hele kermis nog niet gezien... Gelukkig kon ie nog(
net)
op zijn benen staan (na een halve fles 
Absinth
en de nodige 
biertjes
) hij zag er dus redelijk uit...
Hij was "verkleed" als mobiele schminke-kraam ...en had nog succes ook. HAHAHAHA.
Sommigen waren denk ik de volgende ochtend minder blij met zijn creaties want er zaten ook
watervaste stiften bij... oei!!!

Ik heb ook nog een foto van mezelf als LAAUW maar die zet ik er maar niet op...
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