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Dag allerliefste grote zus van me,

  

Wat is het al weer lang geleden he? Bijna 14 jaar geleden sinds ik voor het laatst met je gepraat
heb, je vastgehouden heb. 14 jaar geleden hebben we nog even gelachen en zijn we nog even
samen boos geweest hebben we samen gehuild.

  

Wat is er toch veel gebeurd naderhand, veel leuke dingen en veel nare dingen heel veel
verschillende dingen verschillende emoties.

  

Ik denk nog vaak aan je en ik mis je.

  

  

xxx Je kleine zusje
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