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Privacy ('privaatsfeer') is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het recht
op privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust te worden gelaten (The right to
be left alone volgens de definitie van Warren & Brandeis, die de eerste juridisch getinte definitie
van privacy gaven). Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van
persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de
bescherming van familie- en gezinsleven, en het recht vertrouwelijk te communiceren via, brief,
telefoon, e-mail en dergelijke. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de
buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft.
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