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De harde waarheid . 

 Mijn moeder die in een bejaardentehuis verblijft, ga ik laten overplaatsen naar de gevangenis. 
 Ben ik gek? 
 Mijn moeder zit op een kamertje zo groot als een cel. Zij krijgt 2x per dag een kopje koffie
drinken, limonade is te duur; moet voor drie maal eten naar de zaal sukkelen, en eten wat de
pot schaft. 
 Dokter en medicatie zijn extra te betalen. 
 Als het mooi weer is mag ze eenmaal per 14 dagen mee gaan wandelen (rolstoel) als er
genoeg personeel is!!  
 Indien er geen vrijwilligers waren die zich inzetten voor het goede doel zag het er nog
beroerder uit. 
Haar wassen moet ze door familie laten doen, of er flink voor bijbetalen, max. 1x per week even
in een bad, mits genoeg personeel. 
 Kledij moet ze zelf kopen. 
 Ik kan de lijst nog langer maken!! 
 Daarvoor betaalt moeder meer dan 1000 euro per maand. 
 Onze gevangenen krijgen 3 maal eten op de cel - op voorhand keuzemenu, en mogen alle
dagen wandelen en sporten. 
 Zij moeten hun was niet doen en krijgen hun kledij is gratis. 
 Methadon en andere medicatie worden gratis verstrekt . De dokter komt gratis langs op
aanvraag. 
 Hun koffie of warm water (thermos) worden 2 maal per dag gevuld. 
 Ze hebben tv op de cel, en hoeven hiervoor niet te betalen. 
 Indien ze nog kunnen of willen werken kunnen ze nog tot 250 euro per maand verdienen. 
 Er is in de gevangenis meer personeel dan gevangenen. 
 En dat kost de gevangenen 00,00 euro. 
 Zij moeten streng bewaakt worden of ze gaan lopen! 
Moeder kan niet meer lopen. Op gebied van netheid kan ik in het gevang van de grond eten
terwijl bij moeder de stofvlokken al weken in de hoekjes blijven liggen. 
 Dit is geen verwijt aan personeel .Je kunt geen groot gebouw proper houden met een paar
mensen. 
 Je kunt geen 47 hulpbehoevende dag en nacht verzorgen met een paar verpleegsters. 
 Wat hebben onze oudjes misdaan dat hun kinderen moeten bijpassen?? 
 Is er ook prijscontrole in de tehuizen??? 
Kan iemand mij een beperking opnoemen die een gevangene heeft ten opzichte van onze
bejaarde, behalve opendeurdagen en dat allemaal gratis. 
 En dit moeten wij allemaal goed vinden, ga maar stemmen voor een nieuwe regering wat levert
dit allemaal op  ????????????? 
 Brave mensen worden gestraft om de misdadigers te belonen - waar zijn ze toch mee bezig!!!!!!

 STA OP! LAAT UW STEM GELDEN !  
 STOP UW OUDERS IN DE CEL !  
 ( Goedkoper en beter verzorgd ! en U betaald niets !!) . 

 Groetjes, 
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 wilders en chiel  
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